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Editoriaal

abt Marc Fierens

Het licht schijnt in de duisternis, maar de duis-
ternis nam het niet aan... Het ware Licht dat
iedere mens verlicht, kwam in de wereld en
toch erkende de wereld Hem niet. (Joh 1)

Als we vandaag naar onze wereld kijken,
veraf en dichtbij, dan worden deze woorden
concreet en kunnen we er gruwelijke beelden
op plakken: mensen, kinderen en ouderen die
leven in ontbering van het allernoodzakelijk-
ste, te midden van verwoesting, permanente
dreiging en onzekerheid. Ook beelden van
vluchtelingen, armoede, eenzaamheid, beel-
den van polarisering en toenemend geweld
in onze samenleving.

Mensen verkiezen de duisternis boven het
licht. Nochtans is de mens geschapen voor
het licht. We hebben niet alleen nood aan
zonlicht, we hebben ook nood aan licht in ons
hart, aan een licht dat ons leidt.

Het ware Licht, dat iedere mens verlicht kwam
in de wereld, schrijft Johannes. Dat is de diepe
boodschap van Kerstmis!

Als christenen geloven wij niet in een God die
veraf buiten de wereld, buiten ons leven staat
als een soort oerbeginsel of als een onbe-
kende entiteit. Wij geloven in God die naar
ons toekomt, die in ons aanwezig is, die ons
aanspreekt en oproept door zijn Zoon Jezus
Christus, die mens geworden is zoals wij. Met
ons heeft Hij het wankele, sterfelijke bestaan
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zachte licht, van het dunne kaarsje dat brandt
tegen de nacht, van de lucht die verandert
zonder dat iemand het merkt. In die stilte
groeit het verlangen, het besef dat er iets
nieuws mogelijk is.

In onze tijd, waarin zoveel onrust heerst,
klinkt dat verlangen haast verdacht. We wil-
len hebben, niet wachten. We willen zien, niet
geloven. Toch is het wachten de kern van elke
relatie, ook met God. Advent herinnert ons
eraan dat liefde niet zonder verlangen kan
bestaan. God zelf is de eerste die verlangt. Hij
verlangt naar ons, naar de mens, naar herstel
van gemeenschap. En in dat wederzijdse ver-
langen - God naar de mens en de mens naar
God - ontstaat vrede.

Vrede is geen afwezigheid van strijd, maar de
aanwezigheid van liefde. Het is het moment
waarop de mens niet langer tegenover de
ander staat, maar naast hem. In de Schrift is
vrede altijd verbonden met geur. Wanneer
God zijn verbond sluit, stijgt een welriekende
geur (Gn 8, 21) op. Wanneer de Messias komt,
zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer
(Jes 11, 9) en kennis mogen we hier zien als
synoniem voor nabijheid, aanraking of adem.

Vrede ruikt naar nabijheid. Ze ruikt naar
brood dat gedeeld wordt, naar wijn die ge-
deeld wordt, naar olie die wonden verzacht.
De vrede van Christus ruikt niet naar macht,
maar naar mildheid. Ze is tastbaar in de
kleine gebaren van een handdruk of een glim-
lach of in het soms grote gebaar van verge-
ving.

Advent is dus niet alleen een voorbereiding
op Kerstmis, maar een oproep om zelf drager
van vrede te worden. De advent stelt de
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[k kom thuis en ik was mijn handen. De vraag
wat nu de geur is van de advent weet ik in-
tussen een beetje beter. Het is de geur van
verwachting, van een wereld die opnieuw wil
beginnen. Het is de geur van vrede die nog
niet voltooid is maar al aanwezig, van hoop
die zich niet laat doven. Het is de geur van
God die zich naar de mens toebuigt en van
mensen die leren ademen in zijn richting. Het
is de geur van een kind en tegelijk de geur van

de Eeuwige. En telkens als ik die geur ruik in
zeep, in stilte, in het breken van brood, in de
adem van iemand die vrede zoekt, herinner
ik me dat Hij onderweg is. Nog niet zichtbaar,
maar al te ruiken.

Een stuk zeep... misschien wel een mooi
kerstcadeau?




Abdijnieuws

Abt Marton Fazakas herkozen

I

Op 3 september werd in de abdij van Csorna
(Hongarije) abt Marton Fazakas in aanwezig-
heid van abt-generaal Jos Wouters en Piusz
Balogh, diens vicaris voor de Hongaarse cir-
carie, herkozen voor een periode van negen
jaar.

Abtszegening in Jasov

Op 13 september werd in de abdijkerk van
Jasov (Slowakije) de nieuwe abt Andrej Kiss
gezegend door Mgr. Stanislav Stodarik, bis-
schop van Rozsnyé.

Op de foto (v.L.n.r.): Anselm Fejes (Magnovarad), Piusz Ba-
logh (G6do6ll6), Andrej Kiss en Mdrton Fazakas (Csorna)
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Noviciaatsreis
vanuit Speinshart

Van 20 tot 27 september maakten admini-
strator abt-emeritus Hermann-Josef Kugler en




zuidoosten van Bordeaux (departement Lot-
et-Garonne) waar de voormalige abdij van
Saint-Jean de la Castelle eertijds vele land-
bouwuitbatingen bezat. Eerst werd de
‘grange de Sainte-Marthe’ in Vianne bezocht.
Sinds de middeleeuwen is deze hoeve gespe-
cialiseerd in de wijnbouw, nu is gedeeltelijk
op andere teelten overgeschakeld. De vol-
gende halte was de ‘prieuré de la Grangerie’
in Lannes. Deze bezat zelf vele athankelijke
hoeven. Vandaag is het een kasteeltje waar
armagnac en floc de Gascogne worden ge-
produceerd. In de dertiende-eeuwse kapel
rijpt de drank in grote vaten. Tot slot werd de
voormalige eveneens dertiende-eeuwse pri-
orij van Durance bezocht, gelegen in de zan-
dige Landes. Na een periode van sterk verval
werd het gebouw de voorbije decennia gro-
tendeels hersteld. De gerestaureerde veer-
tiende-eeuwse muurschilderingen in de
kapel, met 90 scénes en meer dan 400 perso-
nages naar de Legenda aurea van Jacobus de
Voragine, bevatten ook de graflegging van
Norbert van Gennep, weinig bekend in onze
iconografie.

De tweede dag vond een colloquium plaats
met acht voordrachten rond het thema ‘her-
vormingen binnen de premonstratenzer orde
tot aan de reformatie’. Voor de middeleeuwen
werden de gregoriaanse hervorming en de
moderne devotie behandeld. De protestantse
reformatie in de zestiende eeuw had vrese-
lijke gevolgen voor de orde: de helft van de
kloosters werd opgeheven en door de talrijke
oorlogen leden ook vele andere grote schade.

De laatste dag sloot de bijeenkomst af met
een eucharistieviering in wat overblijft van de
voormalige twaalfde-eeuwse abdijkerk in
Pleine-Selve (departement Gironde).
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Wandel- en fietsevent
Het Moment

Het weekend van 27 en 28 september was de
abdij het vertrekpunt voor een heerlijke wan-
deling of fietstocht voor enkele honderden
genieters. Daarnaast konden ook het abdij-
domein ontdekt worden met een gids en de
lekkere Averbodeproducten geproefd wor-
den. De deelnemers gingen naar huis met een
fijne goodiebag. Ze konden tevens genieten
van een speciaal driegangenmenu in het ab-
dijcafé. Het was genieten met een grote G: van
het zonovergoten domein rond de abdij, de
heerlijke proevertjes van de Averbodepro-
ducten, de boeiende rondleidingen en de
prachtige herfstwandelingen en fietstours in
het Merodegebied.




Naamfeest Mgr. Frans Daneels

Op 4 oktober vierde de abdijgemeenschap
met dankbaarheid en vreugde het feest van
Sint-Franciscus van Assisi, de patroonheilige
van onze confrater Mgr. Frans Daneels.

Monseigneur ging voor in de conventsmis
waarin we samen dankten voor zijn broeder-
lijkheid en trouw aan de Heer.

Van harte proficiat, Monseigneur!

Abtskeuze in Geras

Op 9 oktober werd in de abdij van Geras
(Neder-Oostenrijk) Norbert Mario Lesovsky
tot abt gekozen. De keuze werd voorgezeten
door abt-generaal Jos Wouters en zijn vicaris
voor de Duitstalige circarie, Leopold Baum-
berger, abt van Wilten (Innsbruck).

Abt Norbert Mario Lesovsky, omringd door abt-generaal ]. Wouters en abt L. Baumberger

60 jaar Nostra /Etate
Samen op weg in hoop

Op 28 oktober werd in Rome de zestigste ver-
jaardag gevierd van het conciliedocument
Nostra £tate, waarmee het Tweede Vaticaans
Concilie in 1965 de weg opende naar dialoog
tussen de Katholieke Kerk en andere religies.

Onder het motto “Walking Together in Hope”
kwamen honderden vertegenwoordigers van
verschillende wereldreligies samen in de
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Ontvangst
onthaalmedewerkers

Op 23 november, het feest van Christus Ko-
ning, mochten we de medewerkers van het
onthaal verwelkomen voor een jaarlijkse ont-
moeting. Deze traditie is telkens een moment
van dank en verbondenheid. Samen zongen
we de vespers in de abdijkerk. Na de viering
trokken we naar Het Moment, waar een ge-
zellig samenzijn volgde. In een warme sfeer
werden herinneringen gedeeld en werd stil-
gestaan bij de inzet van ieder die, vaak op
stille wijze, bijdraagt aan het onthaal van be-
zoekers.

Deze jaarlijkse ontmoeting is telkens op-
nieuw een teken van waardering voor hun
onmisbare aanwezigheid en een bron van
vreugde voor onze gemeenschap. Met dank
aan allen die erbij waren!

Abt Marc hield bij dit feest van Christus-Ko-
ning volgende homilie.

Vijfentwintig jaar geleden werd bij de bin-
nenrestauratie van de abdijkerk een nieuw
altaar geplaatst. Het altaar waarop de ge-




Bouwwerken

Op het canoniekapittel gaf provisor Jan Van-
keirsbilck een overzicht van de intensieve
werken aan het onderhoud en de restauratie
van de abdijsite sinds het vorige kapittel (no-
vember 2024). We willen u hierin graag laten
delen.

De restauratie van de abdijmuur vorderde
sterk; meerdere secties zijn voltooid en de af-
ronding wordt verwacht tegen Kerstmis.

Tegelijk verlopen de verbouwingen aan de
poortzalen, het poortgebouw, de pastorie en
Thagaste volgens plan. Deze werken omvat-
ten dakisolatie, nieuwe verwarming, elektri-
citeit, sanitair, ramen en de installatie van een
lift. De oplevering is voorzien tegen mei 2026.

De toegangscontrole werd bijna volledig af-
gewerkt, met aparte toegangen voor de ver-
schillende gebruikers.

Er kwamen ook een verbeterde wifi, enkele
werken aan het kerkhof, een heraangelegde
parking met laadpalen en nieuwe afvalcon-
tainers. Daarnaast werden her en der schil-
derwerken uitgevoerd.

De abdij werkt aan het dossier voor restau-
ratie van het Loret-orgel, maar zonder subsi-
dies zal dit enkel met eigen middelen of
sponsoring kunnen gebeuren.

Voor 2026 staan de afwerking van lopende
projecten, de aanleg van een ‘Stiltetuin’ en
sportveld, verdere herstellingen aan gebou-
wen en onderhoud van de orgels gepland.




Geboorte van het Licht

Terwijl de donkere dagen ons weer in hun
ruime schaduw leggen, nodigt de Kerk ons uit
tot een stil worden, tot een ontledigde houding
waarin het mysterie dat zich op kerstavond
opnieuw ontvouwt, ons diep kan beroeren.
Voor ons, gelovigen, is deze tijd van Kerstmis
geen louter feest van gezelligheid of nostalgie,
maar een heilige gebeurtenis die ons geloof
verankert in de werkelijkheid van God die
nabij komt in onze wereld.

De stilte van verwachting

Wanneer we de laatste adventszondag heb-
ben afgesloten, ademt de Kerk een verwach-
ting uit die niet wordt opgevuld door
vreugdevolle drukte, maar door een intense
stilte. Het wachten - soms pijnlijk, vaak ne-
derig - wordt niet verzacht door oppervlak-
kige verlichting, maar juist verlicht door de
belofte van iets groters, iets onzichtbaars dat
zich aandient. In die stilte staan we, als gelo-
vigen, open voor het ongrijpbare. We ervaren
de leegte waarin God zal ingaan.

Jos Vanderbruggen

Deze leegte is geen vacuiim, maar een sacra-
mentele ruimte. Zoals de profeet zegt: Bereidt
de weg van de Heer, maakt zijn paden recht
(Mc 1,3). Het rechtmaken is geen opvullen
met onze gestalte of plannen, maar het afleg-
gen van wat ons bindt en ons belemmert God
toe te laten. We kappen in ons hart de boom
van eigen werken, we zetten de kroon van
onze eigen rechtvaardigheid af. Want wie God
ontvangt, moet eerst ontvankelijk worden.

Monniken hebben altijd geweten: de stilte is
geen eenvoudige afwezigheid van lawaai,
maar een context voor ontmoeting. Ook wij,
al leven wij in de wereld, mogen ons, min-
stens in de kersttijd, opnieuw inschrijven in
die stilte. Zodat het Woord geboren kan wor-
den - in ons, met ons, voor ons.

Het raadsel van de Goddelijke geboorte
Wanneer we stil worden, mag het grote mys-
terie opnieuw tot ons spreken: de Zoon van
God neemt de menselijke natuur aan. Hij




gemeenschap, in het teken van liefde. We
mogen ons dan ook richten op de midder-
nachtmis of op de eucharistieviering van
kerstdag die ons verbindt met de eeuwige
raad Gods.

We luisteren naar het evangelie van de ge-
boorte, we herhalen de geloofsbelijdenis, we
drinken aan de bron van genade. In die ge-
nade worden we omgevormd tot mensen die
leven in hoop, in liefde, in trouw. Daarom is
Kerstmis niet enkel een ‘verhaal van toen’,
maar een sacrament van nu.

Voor het eigen huis, voor ons hart, voor onze
gemeenschap laat deze kersttijd opnieuw een
oproep klinken: word stil, ontvang, getuig.
Stilte - niet opgevuld met lawaali, zelfs niet
met kerstliederen, maar met het besef dat
God zich ontfermt over ons hart. Ontvanke-
lijkheid - geen prestatie-houding, maar open-

heid tot wat God wil geven en vragen. Getui-
gen - niet opdringerig, maar in nederigheid,
vanuit het besef dat het Licht ons gevonden
heeft.

Aan u, trouwe lezer van dit tijdschrift, wen-
sen wij dat u Kerstmis mag beleven in de
volle omvang van het mysterie. Dat u de ster
mag zien, dat u de engel mag horen, dat u de
hymne mag meezingen in uw hart. Dat u diep
wordt geraakt door het Kind in de kribbe dat
u doet opstaan in wijsheid, vrede en trouw.

En moge het nieuwe jaar dat zich vervolgens
aandient, uw leven dragen in het teken van
het kerstgebeuren: God-met-ons. Dat elke
dag - zelfs in kleine schaduwen - een echo
mag zijn van de nacht waarin het Licht werd
geboren. Mogen wij samen getuigen: God
komt. Hij is gekomen. Hij zal komen.




RKerstmis en Wieuwjaar
in Averbode

Woensdag 24 december

18 u.: Vespers
19.30 u.: Lezingendienst
24 u.: Middernachtmis

Donderdag 25 december

9 u.: Morgengebed
11 u.: Dagmis van Kerstmis
18 u.: Vespers

Woensdag 31 december
18 u.: Vespers & Te Deum

Donderdag 1 januari

9 u.: Morgengebed
11 u.: Eucharistieviering
18 u.: Vespers

Geboorte van Christus, fresco in de Capella Marciac,
kerk Trinitd dei Monti, Rome - School van Rafaél (16de eeuw)




Aangekondigd

Graag houden we u op de hoogte van activiteiten in de abdij en het bezinningscentrum. Voor meer infor-
matie, neem ook een kijkje op onze website www.abdijaverbode.be of de website van het bezinningscen-
trum www.onthaal-abdijaverbode.be

18 december (9-19 u.): Stiltedag *

21 december (10-11 u.): Catechese op zondag - Er moet licht zijn (cfr. Jan Vankeirsbilck)
25 december: Kerstmis - Liturgische diensten: zie blz. 34

26 december (18 u.) - 27 december (9 u.): Erfgoed waar je stil van wordt - Zang & Stilte *
27 december (18 u.) - 28 december (9 u.): Erfgoed waar je stil van wordt - Zang & Stilte *
28 december (20-22 u.): Erfgoed waar je stil van wordt - Zang & Stilte - avondarrangement *
29 december (20-22 u.): Erfgoed waar je stil van wordt - Zang & Stilte - avondarrangement *
1 januari 2026: Nieuwjaar - Liturgische diensten: zie blz. 34

4 januari (10-11 u.): Zingen op zondag

6 januari (9-19 u.): Stiltedag *

18 januari (10-11 u.): Catechese op zondag - Het eschaton (cft. Viktor Henne)

24 januari (9.30-17 u.}: Zangdag liturgische muziek - zelfde programma als 31 januari *

31 januari (9.30-17 u.): Zangdag liturgische muziek - zelfde programma als 24 januari *

1 februari (10-11 u.): Zingen op zondag

10 februari (9-19 u.): Stiltedag *

15 februari (10-11 u.): Catechese op zondag - Een assekruisje op je voorhoofd (cfr. Jos Bielen)
1 maart (10-11 u.): Zingen op zondag

15 maart (10-11 u.): Catechese op zondag - Adam en Eva (abt Marc Fierens)

31 maart - 5 april: Goede Week

* vooraf aanmelden noodzakelijk via website Onthaal

Gebeds- en Misintenties

Voor al uw intenties kunnen HH. Missen aangevraagd
worden of kan een kaars aangestoken worden bij het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

H. Mis: € 15,00
Noveenkaars: € 5,00
Kleine kaars: € 0,50

Aanvragen bij de Prior met duidelijke vermelding van
uw intenties: p.vanherck@abdijaverbode.be

Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnummer
van prior Paul Van Herck: BE80 7343 8321 5077

ﬁ www.facebook.com/abdijaverbode I E. abdijaverbode 35
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